
   

   

Ewijcksnieuws mei 2023 
  

   

En ... daar is de volgende nieuwsbrief. Met terugblikken op het paasfeest en het brugversieren, 

maar ook vooruitblikken op komende evenementen. En die zijn groots! 

Verder een nieuwe versie van Even Voorstellen, waarin dorpsbewoners de kans krijgen iets 

over hun werk, passie of hobby te vertellen. Zij kunnen zelf een bewoner voordragen voor de 

volgende nieuwsbrief, maar u kunt zich hiervoor ook zelf aanmelden. 

Natuurlijk zijn ook de kleinere wetenswaardigheden weer meegenomen.  
  

   

Paashaas verrast 
Op 8 april vierden we Pasen. Evenals afgelopen 

jaar stelde Cock en Yvonne de oude kantine van 

de camping beschikbaar voor het paasfeest. Er 

waren ruim 20 kinderen aanwezig en zelfs de 

paashaas had tijd gemaakt voor het feest. Er 

heerste een gezellige sfeer met blije 

kindergezichtjes. Er is geknutseld, gepuzzeld en 

natuurlijk werden er na afloop paaseieren gezocht 

op de camping. En bovenal dit evenement is 

gesponsord door de Camping. Cock en Yvonne 

bedankt en hopelijk tot volgend jaar.  
  

     

   

     

    



Buurt rijgt bloemen 

voor bruggen 
 

Het versieren van de brug met de 

Bloemendagen blijkt een succesvol 

evenement te zijn. Dit jaar hadden we 

dankzij gedegen voorbereidingen en 

wervingsacties vrijwilligers op maar 

liefst drie avonden. Op dinsdagmiddag 

en avond zijn de narcissen gekopt en 

op donderdag- en vrijdag zijn de 

slingers geregen. Vooral de 

rijgavonden staan bol van 

gezelligheid/hilariteit. Maar nog mooier 

is het dat je bekende en minder 

bekende dorpsbewoners spreekt en 

dan meer uit wisselt dan ‘hoe gaat het’ 

of ‘lekker weertje’. 

 

Bovendien zitten we bij de familie Booij 

droog en schenken Marianne en Arend 

een lekker bakkie koffie/thee met 

zelfgemaakte cake. Dankzij de vele 

handen hoefde het niet laat te worden 

en konden we dit jaar niet één maar 

zelfs twee bruggen versieren. Ook de 

opruimactie ging voorspoedig. We zijn 

met zijn allen toch mooi een hecht 

team. 

Overigens kwam aan het licht dat het 

info bordje bij de brug er wel heel vies 

uit ziet en we hebben het 

Hoogheemraadschap aangeschreven 

om dit te vervangen. Uiteindelijk willen 

we voor een mooi dorp ook een mooi 

uithangbord. 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

     



Verborgen tuin 
Vorig jaar tijdens Gluren bij de buren 

waren we ondermeer te gast bij de tuin 

van Simon, die al jaren biologisch 

dynamisch tuiniert en daar onlangs 

een cursus in gaf.  
  

         

Gluren bij de buren 
Gluren bij de buren krijgt een vervolg. 

Een werkgroep oprichten bleek niet 

nodig, want die was er al. Sitara, Cecile 

en Simon die vorig jaar nog een 

dorpsfeest in het Parc du Noord uit de 

grond toverden hebben alweer een 

draaiboek voor zondag 2 juli. 

 

Vorig jaar waren de Open tuinen een 

succes! Dit jaar willen we dit nogmaals 

doen om de verbinding met elkaar op te 

zoeken, onder het genot van koffie/thee 

of zelfs met een kleine versnapering, en 

te genieten van elkaars tuinen. Als u uw 

tuin opnieuw wilt openstellen, of voor 

de eerste keer wilt openstellen, horen 

we dit graag! Ook leuk om nieuwe 

bewoners in het dorp te ontmoeten. 

Als u slechts een liefhebber bent om te 

genieten van al dit moois, willen we dit 

ook graag weten. Op deze manier 

kunnen we een inschatting maken van 

het aantal bezoekers. Natuurlijk is het 

ook zonder opgave nog mogelijk om 

een blik te werpen in de mooiste of 

leukste tuinen van van Ewijcksluis. 

Graag horen we voor 16 juni of u de 

tuin wilt openstellen, of enkel komt 

gluren (mailtje 

naar info@vanewijcksluis.nl)  
  

   

   

   

   

   

Zondag 2 juli sluiten we af met "Heel 

Ewijcksluis bakt!" Plaats: carport of 

tuin Amsteldijk 6 (familie Booij) 

Tijd: 14.30 - 16.30 uur 

 

De enige voorwaarde voor het 

inbrengen van een 

taart/cake/hartigheid of wat dan ook is 

dat het zelfgemaakt is, dus geen mix 

uit een pakje. Een deskundige jury zal 

voorproeven en een winnaar 

aanwijzen. Alle gekheid op een 

stokje: alles en iedereen is welkom, 

kom een lekker kopje koffie/thee/fris 

halen mét wat lekkers naar keuze. 

Een vrijwillige bijdrage wordt 

gewaardeerd; met de opbrengst 

hopen we het bord met namen van 

kinderen te kunnen bekostigen voor 

bij de nieuwe fruitbomen in Parc du 

Noord! 

 

Aanvullende informatie voor 

deelnemers volgt per mail. Voor 

vragen.. stuur even een mail 

naar info@vanewijcksluis.nl   

 

 

  
  

   

mailto:info@vanewijcksluis.nl
mailto:info@vanewijcksluis.nl


Zomerkermisvolleyba

l 
Eigenlijk spreekt de poster die Steef 

Vader heeft gemaakt voor zich zelf. 

Maar voor wie de leesbril niet opheeft: 

zaterdag 22 juli is het weer zover. En 

de plaats is niet op de parkeerplaats 

voor de burg, maar op het veld bij de 

manage. Maar ook daar hebben we 

uiterst prettige ervaringen mee. 

Ga dus alvast trainen, toeter het rond, 

neem vrienden en kennissen mee. Het 

volleyballen gaat weer door inclusief 

eten en drinken. 
  

     

 

 

 

Voorjaarsbloemen 

 

Hebben jullie ook zo 

nagenoten van het 

dorpsfeest van sept 

2022! 

Zijn jullie ook zo blij 

met de lasagnebeplanting die je toen 

hebt gekregen? Zo'n mooie 

aankondiging van de zonnige 

lente/zomer! 

Nogmaals bedankt René & 

Ellen.....😎 

 

Groet Cecile en Paul  
     

    

Even voorstellen: Monique Heemskerk 
  

   

 

 

Voor de rubriek 'Even Voorstellen' was ik uitgenodigd door 

Monique Heemskerk. Zij woont nu al weer 3,5 jaar met Dirk-

Jan aan het Van Ewijckspad nummer 8. Monique is parttime 

werkzaam als HR-medewerkster in het onderwijs, en voor het 

andere deel werkt ze, sinds 2012, als systemisch coach in 

haar eigen praktijk aan huis. Daar was ik wel benieuwd naar.  

 

In haar praktijk helpt Monique mensen met uiteenlopende 

klachten zoals o.a. burn-out, depressiviteit, vastlopen op het 

werk en mensen die zichzelf kwijtgeraakt zijn. Naast het 

systemisch coachen heeft Monique een Trainersopleiding 

mindfulness gedaan, ze gebruikt dit tijdens de sessies en je 

kunt een training of workshop mindfulness bij haar volgen. Ze 

vertelt me dat haar manier van werken gebaseerd is op 

familieopstellingen. 

 

Als we aan de keukentafel de koffie nuttigen begint Monique uit te leggen met behulp van 

houten poppetjes wat een familieopstelling is en wat het tot doel heeft. Zo krijg ik een beeld van 

wat de bedoeling is en wordt het me door haar bevlogen manier van vertellen als snel duidelijk 

dat bij dit werk echt haar passie ligt. 

Ze gebruikt een willekeurig voorbeeld, vader moeder en twee kinderen. Ze krijgen een plek op 

tafel, maar wat is de relatie van het kind met de vader, de moeder of het zusje/broertje. Is de 

moeder/vader degene waar het kind steun van krijgt of steunen de ouders op het kind? Er 

kunnen relaties zijn die niet zo lekker lopen en een moeder a.h.w. uithuilt bij haar kind. Het kind 

wordt dan degene die zorgt voor haar moeder. Waren er meerdere kinderen, zijn er kinderen 

overleden voor of na de geboorte? Dit is allemaal bagage die iemand in zijn rugzakje meekrijgt 

en van invloed kunnen zijn op het leven en de manier waarop je in het leven staat. 

 

Trauma verwerken is haar specialisatie. Haar eigen methode, vijf sessies, start met het bepalen 

van het verlangen en heeft als doel deze te realiseren. Hierna is er nog de mogelijkheid voor 

een individuele training mindfulness. Op deze manier wordt het verleden verwerkt, weer contact 

gemaakt met de toekomst en is het 'leven in het nu' weer mogelijk. 



 

 

Na afloop van dit verhaal laat Monique mij nog haar praktijkruimte te zien. Een sfeervolle kamer 

die een en al rust uitstraalt. Ze vertelt me nog iets over het gebruik van ankers tijdens een 

sessie traumaverwerking en poseert voor de foto. 

 

Natuurlijk vraag ik ook nog even wat haar en Dirk-Jan bindt aan Van Ewijcksluis. Zo weet ik nu 

dat zij uit Huisduinen komt en hij uit Twente. Bij de bezichtiging van dit huis vielen ze vooral 

voor de tuin, maar ook voor de spontane reacties op straat. Ze loopt praktisch iedere ochtend 

heel vroeg een rondje op de dijk om een foto te maken van de zonsopkomst. Het vrijblijvende 

van dit dorp bevalt haar én de diversiteit aan bewoners. In de volgende nieuwsbrief zou ze 

graag meer lezen over de winkel en het werk van Jolanda Beets. 

 

Voor mensen die meer willen lezen over het systemisch werk is er het boek “de Fontein”, 

geschreven door Els van Steijn. Maar je kunt ook de link volgen naar Monique haar website. 

 

Geschreven door Marianne Booij 
   

Poep- en afvalbakken 
  

   

 

 

 

"Kan er ook een tweede hondenpoepbak komen bij de 

speeltuin-ingang van het park?" Dit was een vraag tijdens de 

jaarvergadering. Nu gaan wij als bestuur natuurlijk niet over 

de hondenpoepbakken, maar we hebben wel veel contact 

met Kernbeheer en toevallig ook al eens over die bakken. 

Dus: kleine moeite en prima vraag! De voorraad was op bij 

de gemeente, maar inmiddels zijn ze er weer. 

 

En.. belangrijk: er is er eentje geplaatst bij de ingang van 

Parc du Noord aan de kant van de speeltuin. Dus bij beide 

ingangen kan er een zakje worden gepakt en ingeleverd. 

Heel mooi. 

 

Genoeg over hondenpoep; tijd voor een andere vuilnisbak, 

namelijk die voor de Brug in het grasveld stond. Die is 

weggehaald, omdat er meermalen een zak gewoon huisvuil 

in aan is getroffen en daar zijn ze niet voor bedoeld. Helaas is daar niet even contact over 

geweest en wel hadden natuurlijk ook niet meer kunnen doen dan vriendelijk verzoeken aan 

iedereen om grijs afval thuis weg te gooien. En het kunnen ook "buitenpoorters" zijn geweest 

met een te volle grijze ton.. 

We doen ons best om die bak weer terug te krijgen, maar mocht het prachtig zwemweer 

worden, dan is het dringende verzoek aan iedereen: Voorkom zwerfafval bij de Brug en neem je 

afval mee naar huis of gooi het in de bak aan de andere kant van de brug bij de picknicktafel.  
   

https://dorpsvereniging-van-ewijcksluis.email-provider.eu/link/egtcjw7y8r/qlqtpfabur/kk51gzfk7h/611elz9ukq/3aovoxilv4


   

     

Wadi bloeit in Parc du Noord 

 

Al gezien hoe fraai de wadi bloeit en het 

gras  begint te kleuren? En ... het 

insectenhotel heeft een naam: Bee&Bee, 

met dank aan Simon voor het fraaie 

naambord. En... de eerste bewoners hebben 

al een kamer gereserveerd en die gelijk 

maar dicht gemetseld tegen pottenkijkers.  

 

Groet Annemarie  
  

     

    

  

   

Zie ook onze website 
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